
‘Ik kom niet 
uit een onder- 

nemersnest, van 
huis uit ben ik 

verpleegkundige’
‘Bij meerdaagse 

 huwelijken loopt het 
prijskaartje zo op tot 

een bedrag met  
vijf nullen’

BEAU MONDE110 BEAU MONDE 111

BEAU BUSINESS

EVENTPLANNER WIESJE 

Het motto van wedding- en eventplanner Wiesje Hallewas (56)? ‘Droom 
groots en grenzeloos’. Ze past het toe bij de feesten die ze organiseert voor rijk 

en bekend Nederland. “Niets is ons te gek. Rolls-Royce’s in de kerk, privéjets, 
exclusieve locaties, bloemenwanden met duizenden rozen...”

‘Ik droom nog van een 
huwelijk in de sneeuw’

“Toen ik mijn bedrijf twintig jaar 
geleden startte, dacht ik: als ik dit ga 
doen, dan wil ik de succesvolste 
weddingplanner van Nederland worden 
- of in elk geval tot de top 3 behoren.  
Al had ik nooit verwacht dat ik onder-
nemer zou worden. Ik kom ook niet uit 
een ondernemersnest: mijn vader was 
predikant en mijn moeder werkte bij 
Slachtofferhulp toen mijn broers en ik 
wat ouder waren. Van huis uit ben ik 
verpleegkundige. Ik heb als stafver-
pleegkundige bij Justitie gewerkt, in de 
Bijlmerbajes en bij Jeugdzorg. Op mijn 
36ste verhuisden we voor het werk van 
mijn man naar een andere stad. Ik was 
toen zwanger van ons vierde kind en 
voelde dat ik niet mijn hele leven in de 
verpleging wilde. Ik zocht iets waarbij 
ik mijn eigen tijd kon indelen, met een 
jong gezin en een man die veel weg was 
voor zijn baan.” 

GEEN KANS VAN SLAGEN
“Ik hou van de romantiek van het leven, 
van mooie momenten creëren en vieren 
met familie en vrienden. In mijn 
vriendenkring werd ik al regelmatig 
benaderd om ceremoniemeester te zijn 
voor huwelijken, dus toen er een artikel 
in een blad stond over weddingplanners 

in Amerika, zei mijn man Jelte: ‘Is dat 
niks voor jou?’ Niemand in mijn 
omgeving gaf het een kans van slagen. 
‘Veel te Amerikaans,’ vonden ze. Dat 
zullen we nog weleens zien, dacht ik. 
Mijn mindset was en is: ik heb het nog 
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan. In het begin heb ik weleens een 
huwelijk aangenomen waarvan ik 
vervolgens dacht: jeetje, hoe gá ik dit 
doen? Maar het komt altijd goed. In de 
beginfase had ik een compagnon, 

daarna runde ik mijn bedrijf alleen, tot 
in 2020 Tamara op mijn pad kwam. Zij 
begon als stagiaire en is nooit meer 
weggegaan. We vullen elkaar supergoed 
aan: samen zijn we op de voorgrond 
onzichtbaar, maar achter de schermen 
onmisbaar en elke opdracht zien we als 
een avontuur.” 

tekst THALIA BRANDT foto’s LÉON HENDRICKX locatie TERTIUS GALLERY

PASPOORTJE
Wie: Wiesje Hallewas (56)

Wat: eigenaresse van Wiesje Lifetime 
Events, dat huwelijken en feesten 

organiseert. Ze verschijnt geregeld in 
tv-programma’s als ‘Wedding planner’, 

‘In de ban van de trouwring’, ‘RTL 
boulevard’ en ‘Shownieuws’. 

Bijzonder: sinds 2015 heeft ze ook 
een klein bedrijf in uitvaarten. “Dat 
voelt logisch. Mijn sterke netwerk 

komt me van pas en ook een uitvaart 
moet in één keer goed gaan.” 
Bekende clientèle: Royston 

Drenthe, Joël Veltman, Echte Gooische 
Moeder Bo Wilkes, Caroline Tensen, 

Armin van Buuren, Tanja Jess en  
Charly Luske en Tim Koeman.

Motto: “Omarm de kunst om te 
genieten van de kleine dingen: een fijne 
wandeling, samenzijn met de mensen 

die echt wat voor je  betekenen...” 
Belangrijk: “Mijn gezin staat altijd op 
nummer één: ik ben bovenal moeder 

en echtgenote.”
Business advies: “Blijf bij jezelf. 

Authenticiteit, what you see is what 
you get, brengt je ver. Durf wel uit je 
comfortzone te treden, want daar 

groei je van als ondernemer en  
als mens.”

HOGERE SEGMENT
“In de beginjaren verdiende ik bijna 
niets: al het geld ging naar marketing 
om de naamsbekendheid van het bedrijf 
te vergroten. Mijn advies voor begin-
nende ondernemers is: zorg dat je een 
financieel lange adem hebt én een doel. 
Mijn doel was het hogere segment 
 bereiken, want dat deed destijds bijna 
niemand. Via een trouwblad waarin we 
adverteerden, kreeg ik in 2008 mijn 
eerste bekende koppel: Tanja Jess en 
Charly Luske. Een heerlijk stel met wie 
ik nog steeds contact heb. 
Daarna kreeg ik een belletje van 
iemand die de trouwreportage van 
Tanja en Charly had gezien en had 
gelezen dat wij beveiliging hadden 
geregeld bij dit huwelijk. Dat leek haar 
ook handig, want haar vriend ‘draaide 
een beetje’. Zij bleek Erika, de partner 
van Armin van Buuren, te zijn. We 
mochten hun kerkelijk en burgerlijk 
huwelijk  organiseren in Leiden en 
Wassenaar, met aansluitend een diner 
en een feest.”

PRINS OP HET WITTE PAARD
“Ik plan jaarlijks vijftien tot twintig 
huwelijken en ‘lifetime events’, want 
naast trouwerijen organiseren we 

tegenwoordig ook feesten. Veel cliënten 
komen jaarlijks terug om iets te vieren. 
Niets is ons te gek. Wil een bruidspaar 
haar entree in de kerk maken per 
Rolls-Royce, of per privéjet met de 
gasten naar een exclusieve locatie? Wij 
gaan ervoor. De Amsterdamse Vondel-
kerk in Amsterdam kleedden we aan 
met drie bloemenwanden van zeven 
meter hoog, met in totaal 16.000 
lichtroze en witte rozen. Bij grote 
huwelijken werkt er soms wel 100 man 
crew achter de schermen, al doen we 
ook kleine, intieme trouwerijen. Onze 
doelgroep bestaat voor een groot deel 
uit voetballers en zakenmensen. Mijn 
kracht is, zo hoor ik vaak terug, dat ik 



‘Op Mallorca 
kwam de 

vrachtwagen 
de berg naar de 
locatie niet op. 
We hebben alles 
overgeladen en 

naar boven 
gesjouwd’

‘Ik sta gemakke-
lijk 21 uur per 

dag. Laatst zette 
ik 42.000 stappen 

tijdens een 
 trouwweekend’

goed met mensen kan omgaan. 
Cliënten mogen mij ook 24/7 bellen. Af 
en toe voel ik me een halve psycholoog. 
Het uiterlijke plaatje kan nog zo mooi 
zijn, maar de binnenkant - dat mensen 
zich senang voelen - bepaalt het 
huwelijk. Bekende cliënten? Onder 
anderen voetballers Joël Veltman, 
Royston Drenthe en Tim en Chloë 
Koeman, die we met hun gezelschap 
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naar Portugal vlogen, naar een boho 
chique farmhouse. Ze dineerden op een 
romantische binnenplaats met uitzicht 
over de vallei. Tijdens de ceremonie 
kwam Tim aanrijden als prins op het 
witte paard. Hij kon niet paardrijden, 
maar had stiekem lessen genomen. Dat 
wist alleen zijn moeder Bartina.  
Van de zomer verzorgden we het 
huwelijk van Echte Gooische Moeder 
Bo. Een pré van meerdaagse huwelijken 
is dat ze het bruidsgezelschap de kans 
geven te ontspannen, bijvoorbeeld aan 
het zwembad, of te genieten van een 
lunch in een beach club. Zoals de 
gasten van Bo en Paul, toen zij arriveer-
den op Santorini. De huwelijksceremo-
nie vond plaats met prachtig uitzicht 

over zee en de rotsen. Na het jawoord 
omlijstte dagvuurwerk het bruidspaar 
en trad Numidia op. We sloten de avond 
af met een diner en een spetterend 
feest. Al die momenten waren strak 
door ons geregisseerd, het voelt zo goed 
als dat perfect verloopt. Op de ‘day 
after’ genoot de groep van cocktails op 
een eigen loveboat, gevolgd door een 
ontspannen diner bij Nobu en een 
afsluitend feest. Op dag drie vertrok 
iedereen met een gepersonaliseerde 
goodiebag naar huis.”

DRAAIBOEK
“Ik ben nuchter, maar kan genieten van 

de fijne bijkomstigheden van mijn 
beroep: ik kom op de mooiste plekken, 
ben bij de mooiste diners, waar de 
meest exclusieve wijnen worden 
geschonken, in het gezelschap van 
mooie mensen. Onze opdrachtgevers 
houden van controle en zijn perfectio-
nistisch. Ik ook. Ik ga altijd minimaal 
een keer van tevoren op locatiebezoek 
en zorg bij buitenlandse locaties dat ik 
er een paar dagen eerder ben, zodat 
niks aan het toeval wordt overgelaten. 
Mijn draaiboek telt weleens 80 pagina’s. 
Juist doordat ik alles van tevoren zo 
goed dichttimmer, ben ik op de dag zelf 
relaxed. Van Caroline Tensen en 
Ernst-Jan - we regelden hun huwelijk 
op Vlieland - kregen we het compliment 
dat de sfeer zo zen was. En dat terwijl 
we grote uitdagingen hadden: het weer 
was slecht en het was een kluif om de 
spullen tijdig naar de trouwlocatie te 
krijgen. We mochten zelf bijvoorbeeld 
geen auto rijden op Vlieland.” 

FAVORIETEN
Handtas: “Ik geef niks om merken, 

maar ik heb enorm veel tassen, in alle 
kleuren en maten.  Voor elke gelegen-

heid heb ik wel iets passends.”
Parfum: “ByRedo Bal D’Afrique en 

Good girl gone bad van Kylian. Ik shop 
ze bij Skins Oosterbeek.”

Hair tool: “Oribe Dry Texturizing 
Spray kreeg ik een keer als tip van Leco. 

Deze spray is sindsdien, naast mijn 
mousse en föhn, onmisbaar.”

Kleding: “Ik draag veel LaDress, maar 
ook merken als Baum und Pferdgarten, 
Max Mara, Wolford en Caroline Biss. 
Werkoutfits moeten voldoen aan de 

dresscode en ik moet me erin kunnen 
bewegen. Daarom laat ik soms jurkjes 

maken.”
Lipstick: “Ik draag liever lipgloss. 

Clarins Natural Lip Perfector is mooi 
neutraal en geeft een frisse touch.”

Skincare: “De voedende crèmes van 
Medik8 zijn heel geschikt voor een wat 

rijpere huid.”
Beautygeheim: “Eens per jaar een 

CO2-laserbehandeling. De eerste 
weken zie je eruit alsof je met je gezicht 

over het asfalt bent geschraapt, maar 
daarna heb je een strak babyhuidje.”
Hakken: “In Louboutins zul je me 

nooit zien tijdens werkuren. Liever in 
Peter Kaiser. Niet spectaculair, wel 
geschikt om meters in af te leggen.”
Sieraad: “Ik draag altijd de armband 
die mijn ouders me cadeau hebben 

gedaan bij mijn afstuderen en de ringen 
die ik van mijn man heb gekregen op 

mijn veertigste en vijftigste verjaardag.”

HOTSPOTS
Vakantieplek: “Puglia, vanwege de 
relaxte sfeer en mooie olijfbomen. 

IJsland en Lapland vanwege de rust. In 
Zuid-Afrika kun je prachtig op safari.”

Hotel: “Het Kruisherenhotel in 
Maastricht. En ik word blij van kleine 

boetiekhotels.” 
Restaurant: “In Rotterdam, waar ik 

vlakbij woon, eet ik heerlijk bij On Cru, 
dat is opgezet door jonge, ambitieuze 

ondernemers. Ook Restaurant het 
Perceel in Capelle is top.” 

Cocktail bar: “La Soiree, een ‘hidden’ 
speakeasy bar in het Scheepvaart-

kwartier van Rotterdam.”   
Cocktail: “Moscow Mule.”

Favoriete kledingwinkel: “Ik heb een 
hekel aan winkelen. Twee keer per jaar 
ga ik met een styling coach op pad om 
mijn winter- en zomercollectie in te 

slaan.  Verstand op nul en winkelen maar 
- vaak bij Voorwinden of in de 

 Rotterdamse Meent.” 

het bij lange na niet. Bij meerdaagse 
huwelijken loopt het prijskaartje 
makkelijk op tot een bedrag met vijf 
nullen. Bedragen geef ik liever niet, 
want onze cliënten waarderen discretie. 
Elk huwelijk is anders, dat maakt het zo 
uitdagend. Bij Bekende Nederlanders 

organiseer ik regelmatig een pers-
moment, terwijl het bij cliënten uit de 
Quote juist de kunst is om het huwelijk 
buiten de media te houden, omdat zij 
niet in de publiciteit willen. Nee, ik heb 
nog nooit een geheimhoudingsverkla-
ring hoeven tekenen. Ik denk dat we 
zo’n staat van dienst hebben dat ze mij 
op mijn blauwe ogen vertrouwen.”   

DROOM
“Zelf ben ik getrouwd op oudjaar, met 
veel vuurwerk. Het feest duurde twee 
dagen, de 120 gasten aten van een taart 
van zeven lagen; allemaal oliebollen en 
appelflappen. Dit jaar vieren we ons 
dertigjarig trouwjubileum met een 
gezinsvakantie naar Namibië. Mijn 
kinderen zijn trots op wat ik doe, maar 
willen niet in mijn voetsporen treden. 
Daarom ben ik zo blij met Tamara. Ik 
wil nog tien jaar doorgaan, daarna geef 
ik het stokje aan haar over. Ik verleg 
graag mijn grenzen, wil niet dat mijn 
bedrijf voortkabbelt. Zo breiden we 
onze huwelijkslocaties momenteel uit 
met Zuid-Afrika en Kroatië. Wensen?  
Ik droom nog van een huwelijk in de 
sneeuw, dat heb ik nog nooit gedaan. 
Een trouwerij met champagne en 
oesters in een besneeuwd landschap 
lijkt me fantastisch!”

42.000 STAPPEN
“Natuurlijk gaat er weleens wat mis. Op 
Mallorca redde de vrachtwagen met alle 
spullen een bocht niet, en kwam 
daardoor de berg naar de locatie niet 
op. We moesten alles overladen op een 
open bakwagen en naar boven sjouwen. 
Een huwelijk op Texel waaide weg, 
omdat er onvoorspeld windkracht elf 
opstak. Met een glimlach bewaar ik de 
rust - en ondertussen los ik het op. 
Vroeger deed ik trouwerijen op hakken. 
Dat lukt niet meer, want ik sta soms 21 
uur per dag op mijn benen. Laatst zette 

ik 42.000 stappen tijdens een trouw-
weekend. Op locatie doe ik  ’s ochtends 
het licht aan en ’s avonds het licht uit. 
Ik reis altijd met drie koffers: één koffer 
vol schoenen, een tweede met verschil-
lende outfits - de dresscode is belang-
rijk en je wilt niet per ongeluk hetzelfde 
dragen als een gast - en een noodkoffer 
met alles van blarenpleisters en 
vlekkenspray tot naald en draad.” 

GEHEIMHOUDING
“Een gemiddeld Nederlands huwelijk 
kost 23.000 euro. Daarmee redden wij 


